
Beste lezer, 

Graag stel ik mij bij deze kandidaat voor de rol van voorzitter van onze zwemvereniging. 

Voor sommigen ben ik al een bekend gezicht: ik ben ruim zeven jaar actief geweest als zwemleraar 
binnen de vereniging. In die jaren heb ik met veel plezier talloze kinderen begeleid op weg naar hun 
zwemdiploma. Daarnaast ben ik twee keer mee geweest op kamp, waar ik de jongste groep onder 
mijn hoede had. Het waren intensieve, maar twee fantastische weekenden vol plezier, spelletjes en 
natuurlijk een bonte avond. Ons optreden op "Hoofd, schouders, knie en teen" leeft nog altijd voort in 

herinnering – gelukkig niet op film.  

Mijn motivatie om voorzitter te worden komt voort uit mijn betrokkenheid bij de club en mijn wens om 
een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de vereniging. Ik geloof in de kracht van 
samenwerking, transparante communicatie en het blijven bouwen aan een veilige, sportieve en 
gezellige omgeving voor iedereen. 

Mocht ik het vertrouwen krijgen om deze rol te vervullen, dan zet ik mij met enthousiasme in voor een 
sterke vereniging – met ruimte voor traditie én vernieuwing. 

François Dreuning 

 


